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De_biblipServicebs
AGawordt gefinancierd. door
-ge Zecuwse gerfieenten en

“yoor &&n klein.deel door
“sponsarsddie hun naam op
de busmogen plakken

TEKST: THIERRY BAUDET
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Dwarse wetenschapper Thierry Baudet maakt
voor Elsevier Juist een serie over bijzondere
bibliotheken waar ook ter wereld. Deze maand
blijft hij dicht bij huis: hij rijdt mee met de
bibliobus over de mooie Zeeuwse eilanden

en jaar of vijf geleden had je
er in heel Nederland nog zo’n
65; nu rijden er nog slechts
een stuk of twintig van rond:
de bibliobussen, het ooit zo
vertrouwde element in de straten en
dorpjes rondom de grote steden, worden
een steeds zeldzamer fenomeen.
In de provincie Zeeland zijn er nog drie:
de bibliobussen die Dreischor, Ellemeet
en Kamperland bezoeken. Ze hebben een
eigen naam en een eigen karakter. Aller-
eerst is er de Columbus, speciaal voor kin-
deren. Compleet met leesbevorderende
software waar scholieren via heuse vier-
persoonscomputers voor het lezen en-
thousiast moeten worden gemaakt. Dan is
er de Roseguaert, die ook speciale voorzie-
ningen heeft voor ouderen; en ten slotte
is er de Biblioservicebus, die behalve een
breed aanbod aan boeken en dvd’s, ook
fungeert als mobiel postkantoor, en zelfs
een geldautomaat en een ov-chipkaart-
oplader in huis heeft.
Met deze biblioservicebus rijd ik een dag-
je mee. Het gevaarte is in feite geen bus,
maar een grote vrachtwagen: een trekker-
opleggercombinatie, die in totaal ruim 14
meter lang is en 4 meter hoog, beschil-
derd in felle paarse en gele kleuren.
De bus haalt me op het station van Goes
op, vanwaaruit we koers zetten naar de
eerste standplaats: Zonnemaire, een ge-
hucht met 300 inwoners op het (meest
noordelijke) Zeeuwse eiland Schouwen-
Duiveland. Om daar te komen, steken we
de Oosterschelde over via de Zeelandbrug
— de 5 kilometer lange oeververbinding
die, toen zij in 1969 werd gebouwd, de
grootste was van Europa. Een groengele
mosselkotter vaart langs.
Het fenomeen bibliobus is ontstaan in de
jaren zeventig. Doel was om - in het kader
van de leesbevordering — de kleine dorpjes
te bereiken waar geen leesvoorzieningen of

bibliotheken waren. De bloeitijd van de bi-
bliobus was midden jaren zeventig en be-
gin jaren tachtig. ‘Opeens waren het er toen
zeven,’ vertelt bibliothecaresse Marloes
Esseling (57), die samen met chauffeur Jo-
landa vandaag de bus bestiert. Sommige
bussen hadden wel heel opmerkelijke the-
ma’s. Zo was er naast een ‘kunstbus’ ook
een ‘discobus’, die gespecialiseerd was in
(boeken over) muziek.

Sinds de tweede helft van de jaren tach-
tig is de bibliobus aan een langzame
maar gestage achteruitgang ten prooi
gevallen. ‘Deels als gevolg van zijn eigen
succes,’ zegt Esseling. Vanwege het toe-
genomen enthousiasme voor boeken zijn
er namelijk veel nieuwe bibliotheken ge-
komen. ‘Het is net als met de SRV-wagen:
die zie je ook steeds minder.’

Toch doet het dunbevolkte Zeeland het
met zijn drie volop rijdende bibliobussen
beslist niet slecht. Gemeenten betalen
10.500 euro voor een jaar lang elke week
een bezoek van een uur. Met hulp van
enkele sponsors (gezamenlijk goed voor
5 procent van de in totaal ongeveer 1 mil-
joen euro aan kosten per jaar) weten de
bussen quitte te draaien en zo te voorzien
in de behoefte aan boeken in de meest ge-
isoleerde Zeeuwse dorpen. Maar ook aan
een beetje aanspraak, want ‘het is natuur-
lijk ook een stukje ontmoetingsplek’.

In Zonnemaire blijft de bus driekwartier.
Drie oude dames staan al te wachten bij
de standplaats. Eentje heeft een stapel
van vijf dikke boeken bij zich om terug te
brengen. Ze leent prompt vijf nieuwe. ‘Al-
tijd thrillers... Wel met grote letters, dus
het lijkt meer dan het is!” Een man van
midden veertig zoekt een paar dvd’s uit.
Een oma komt met haar kleindochter bla-
deren door de strips.

De boeken van de bibliobus mogen ex-
tra lang worden geleend. ‘Als je hier drie

kwartier staat, en iemand krijgt net tele- —>
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Boven: De bibliobus op de Zeelandbrug Links: Meest uitgeleend wordt Springtij, over de
watersnoodramp Rechts: Chauffeur Jolanda (rechts) en Marloes Esseling van de bibliobus

‘-

-

foon, dan kan hij ons z6 missen. Daarom
bieden we extra lange uitleentermij-
nen.” Het lenen van een bestseller kost
1,25 euro. Nummer één is het boek van
Femke Roobol, Springtij, over — hoe kan
het ook anders - ‘de noodlottige waters-
noodramp van 1953. Ook de Zeeuwse
schrijfster Franca Treur en thrillerauteur
Linda van Rijn doen het goed.
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Het leuke is ook het rijden
hier. Het is net of je een
beetje vakantie hebt, toch?’

Als het tijd is om verder te gaan, zijn er
zo'n tien man binnen geweest — een ge-
middeld bezoekersaantal voor het kleine
plaatsje. We rijden de Zeelandbrug weer
over, terug naar het middelste eiland
Noord-Beveland, waar we Kkoers zetten
naar het plaatsje Wissenkerke.

‘Het is mijn leukste baan ooit,” vertelt
chauffeur Jolanda (41) onderweg. Ze doet

dit werk al elf jaar. ‘Vroeger bestuurde
ik touringcarbussen, op vakanties naar
Italié en Spanje. Maar daar hadden de
mensen altijd iets te klagen.” Het contact
met de Zeeuwen hier én haar liefde voor
boeken maken dat ze elke dag met plezier
naar haar werk gaat. ‘Het leuke is ook het
rijden hier overal. Het is net of je een beet-
je vakantie hebt, toch?’

‘Beter dan een vaste baan,” beaamt
Marloes. Intussen passeren we uitgestrek-
te velden met gewassen. ‘Aardappels,
tarwe, uien, kool,” weten de dames. Va-
kantiehuisjes met fiere Duitse vlaggen,
berkenbomen, een molen aan de hori-
zon... in de vakantietijd verdriedubbelt
het aantal inwoners van de provincie;
daarbuiten is het hier een oase van rust.
Aangekomen in Wissenkerke herhaalt
zich hetzelfde patroon: vooral ouderen
met grote stapels boeken, een aantal
kleinkinderen, en een enkele veertiger die
voornamelijk op de dvd’s afkomt. ‘Voor
boeken heb ik geen rust!’

Financiering

Een klein uurtje later rijdt de bus naar het
dorpje Kats, waar CDA-wethouder Anja
Slenter even opstapt om een praatje te
maken. Ze is al ‘sinds jaar en dag’ contact-
persoon van de bibliobus — degene die,
als de bus vertraging heeft of niet kan rij-
den, het nieuws ter plaatse doorgeeft. De
bus is ‘de ideale manier om mensen aan
het lezen te houden’, stelt ze. Het aantal
lezers blijft dan ook stabiel op het platte-
land. ‘We hopen dat we het zo lang moge-
lijk kunnen blijven financieren.’

Marloes valt haar bij: ‘Toen we begonnen,
heeft deze bus ook nog geld gehad van
Europa.’ Het comité voor de regio’s heeft
nog altijd potjes voor dit soort projecten.
Maar ook daar is het moeilijker geworden.
Ik neem afscheid van de bibliobus, die
vanavond nog zal doorrijden naar het
Nieuwe- en Sint Joosland en Arnemuiden,
alvorens naar zijn (angstvallig geheim-
gehouden) standplaats voor de nacht te
gaan. Hoofd Algemene Dienstverlening
van de Zeeuwse Bibliotheek, Antoinette
van Zanten, brengt me terug naar Goes.
Die drie bibliobussen zijn echt haar kindje
geweest, vertelt ze. Al in de jaren tachtig
begon ze externe financiering te zoeken.
‘Zonder mij waren de bussen er niet meer
geweest.’ &



